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Een charmant

mini-Amsterdam

Ook Nederland is een stad Hasselt rijk. Een stadje

weliswaar, met sfeervolle geveltjes, lommerrijke straten en
Amsterdamse grachten in het klein. Wij zochten uit of een
reis van Hasselt naar Hasselt de moeite waard is.

Lien Vande Kerkhof

Hoewel de naam ‘Hasselt’
in beide gevallen van het
Germaanse woord voor
hazenlarenbos zou komen,
is er geen expliciet middel-
eeuws verband tussen de
twee steden. Het feit dat er
in beide Hasselts een
kerktoren door de bliksem
werd getroffen in het jaar
1725 spreekt natuurlijk wel
tot de verbeelding. Sinds
het jaar 1971 waren er lange
tijd uitwisselingen tussen
beide stadsharmonieén.
Momenteel staan die op een
lager pitje. (vdk)

Tijd voor een heel bijzondere
citytrip. Ik verlaat de redactie in
Hasselt en navigeer naar de
Nederlandse tegenhanger van
onze provinciehoofdstad. Bijna
drie uur rijden schat Google Maps,
maar het vooruitzicht op een
pittoreske grachtengordel onder
een stralende zon bezorgt me
twinkelende ogen. Ik ben gek op
het door water doordrongen land
van onze noorderburen: geef mij
maar draaiende wieken, huizenrij-
en vol trapgevels en knalgele
boerenkaas. Tijdens de lange rit
luister ik naar de Hanze Podcast.
Net als onder meer Zwolle en
Deventer maakte Hasselt deel uit

Op zoek naar naamgenoten van Limburgse plekken
... buiten onze provincie. Deze week:

van het Nederlandse Hanzever-
bond, een handelsverdrag dat
floreerde in de veertiende en
vijftiende eeuw. Een ding is zeker:
ik ga een weekend vol roemrijke
historie tegemoet.

Het laatste stuk van de reis brengt
me door riviertjes en beken
verdeelde polders in de provincie
Overijssel. Eens in Hasselt, par-
keer ik me langs een brug over het
water. Het is heet en de grachten
zitten vol zwemmende kinderen.
De meeste huizen hebben dakkap-
peltjes, sierluiken of hangen vol
met bloemen. Helemaal in mijn
nopjes schrijd ik door de kraaknet-
te straten, terwijl ik mijn favoriete

stadsdeel in de verte zie lonken:
een marktplein vol terrasjes.

Op datzelfde plein word ik samen
met een vriendin opgewacht aan
het oude stadhuis door gids
Johan. “Gok eens vanwaar mijn
vrouw komt”, is zijn eerste raadsel.
We halen onze schouders op. “Uit
Hasselt in Belgié natuurlijk. Er was
jarenlang een verbond tussen de
harmonieén van beide Hasselts.
Toen de Koninklijke Harmonie van
Hasselt (Belgi€) naar hier kwam
voor hun 75-jarig jubileum, was
mijn vrouw de trommelaar. Intus-
sen is ze al 48 jaar van ‘Hasselt’
gewisseld voor de liefde.”

Nog voor ik mijn verbazing kan



